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$ ŞAH ZAMANINDA İRAN ORDUSUNDA 40 BİN Öldürülme Planını AMERİKALI VE 10 BİN İSRAİL'Lİ Savak Hazırlamış 


«DANIŞMAN» VARMIŞ. 

& İRAN ORDUSU 1973 ARAP - İSRAİL SAVAŞINDA İSRAİL KUVVETLERİNE LOJİSTİK DESTEK SAĞLAMIŞ. . 


İtalya'da Genel Seçimler 


© TEMSİLCİLER M&guisi 


VE SENATO 


SEÇİMLERİNE 11 PARTİ KATILDI. 


Geçtiğimiz hafta sonu İtalya'da genel seçim ler yapıldı. Ancak gazetemiz daha önce baskıya verildiğinden Sonuçlarla ilgili yorumumuzu okuyucularımıza ` iletemiyoruz. 


pi S 


İKP Genel Sekreteri BERLİN 


Temsilciler meclisinin 
630, Senato'nun ise 315 


üyesinin seçileceği se- ; 


çim'ere İtalyan Komünist Partisi, Hristiyan De mohrat Parti İtalyan Sos yalist Partisi başta olmak üzere onbir parti katıldı. Seçimlere giderken bu üç partinin oy yüzdeleri ve temsilciler Meclisindeki üye sayıları şöyleydi: 
Hristiyan parti; oy oranı % sandalye sayısı 263, İtalyan Komünist Partisi; oy oranı % 34,4 san 
dalye sayısı 228 
İtalyan Sosyalist Partisi; oy oranı % 9.5 sandal 
ye sayısı 57 
Yıllardan beri hiçbir “partinin tek başına ikti à ie olabilmeyi sağlaya: çak çoğunluğu elde edemediği İtalya sürekli hü kümet bunalımları çekmektedir. Geçtiğimiz gün lerde sol maceracıların, anarşistlerin yoğun eylemleri İtalyan orta sınıflarını iyice tedirgin etmişti. İtalyan Komünist Partisinin anarzişme taviz vermeyen karar lı tutumu toplumun çeşit li kesimlerinde partinin saygınlığının artmasına neden olmuştu. Ancak İtalyan parababalarının 


Demokrat 
38,7 


İsviçre'de 
İşçi Sınıfının 
Başarısı 


© CENEVRE BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 
İSVİÇRE EMEK PARTİSİ ADAYI SEÇİLDİ 
İsviçre'de Dünya Bankacılığının merkezi Cenevre’ de İsviçre işçi sınıfı büyük bir başarı kazândı. İsviçre Emek Partisinin adayı belediye başkanlığı seçimini kazandı. Belediye başkanı seçilen parti üyesi Rofer Bafflon 64 yaşında bulunuyor. Bafflon 5 Haziranda göreve başlayacak. 


anarşistleri komünist gibi gösterme gayretleri or ta sınıflar arasında bir ölçüde etkili olmuş bulunuyor. İşte bu propogandanın etki derecesi partilerin alacağı oy oranlarını belirleyecektir 


İsrail'le uzlaşan Misir yöneticilerine karşı Arap ülkelerinin o uyguladıkları müeyyideler yaygınlaşıyor ve yoğunluk kazanıyor. Bilindiği gibi şimdiye kadar birçok Arap ülkesi Mısır'la diplomatik ilişkisini kesmiş ve Mısır İslam Ülkeleri Konferansından ihraç edil. 
mişti. Petrol ambargosu da dahil olmak üzere çeşitli ekonomik ambargolar da Mısır'a karşı uygulanmaktadır. Son olarak Suudi Arabistan Savunma Bakanı merkezi Kahire'de bulunan Arap Silah Sanayii Örgütünün kapatılacağını açıklamıştır. Bu örgüt 1975 yılın- da kurulmuştu ve askeri teknolojiyi Mısır'da uygulamayı o amaçlamaktaydı. 


sır'da 15 bin kişi işsiz kalacak ve ülke teknoloji ithalinin en önemli kaynağını kaybedecektir. Suudi Arabistan 'ayrıca ABD'den Mısır'ın satın alacağı savaş uçaklarının bedellerini ödemekten vazgeçtiğini açıklamıştır. S. Arabistan bu 


Dev Statürn füzesinin kademelerinden biri Skylab yani uzay laboratuvarı haline getirilmişti. Amerikalılar tarafından hazırlanan bu laboratuvar, bir yörünge üzerinde dönüyordu bir süre ön cesine kadar. 

Skylab, yaklaşık 85 tonluk metal dev bir silindir. 
Ne var ki yavaş yavaş atmosfere girmeye hazırlanıyor. Çünkü Amerikan uzay araştırma merkezi NASA, yö rüngesinden çıkmamasın! 
sağlayamamış durumda, Eğer dünya çevresindeki yörüngesinde tutulması sağlanabilirse (ki mümkün görülmüyor artık) atmosfer dışında yavaş yavaş parçalanmaya başlayacak Skylab. 

Ama gerçek durum bu varsayımdan uzak. Uzay la- 


Gercek 
OKu-OKUT 


Örgütün kapatılmasıyla Mı-- 


SAVAK'ın planladığı boskın sonucunda öldürülen Filistinli liderlerden: Kemal Nasır ve Ebu Yusuf. 


© ARAP ÜLKELERİNİN SİYASİ VE EKONOMİK AMBARGOSU YAYGINLAŞIYOR 


İşbirlikçi Mısır Yönetimi Zor Durumda! 


bedeli ödemeyi daha önce Mısır'a yardım amacıyla ka 


rarlaştırmıştı. Mısır'ın Arap dünyasında böylesine hızla tecrit olması hem siyasal, hem de ekonomik olarak Mısır halkının başlarındaki işbirlikçilere karşı muhalefetini güçlendirecektir. 
Sedat'ın iktidarını ne ko- dar koruyabileceği pek bel. 
li değil. 


Sen Nereye Sığınacaksın 


Sedat? 


@ MISIR DEVLET BAŞKANI, ŞAHA SİYASAL SIĞINMA HAKKI TANIDI 


İran halklarına yıllarca kan kusturan cellat Şah dünyanın hiçbir ülkesinden sığınma hakkı elde edemezken, Mısır'ın işbirlikçi Devlet Başkanı Sedat Pehlevi'ye sığınma hakkını kendisinin tanıyacağını söylemiştir. Bilindiği gibi, Şah İran'dan kaçarken ilk önce Mısır'a gitmiş ve bir müddet burada. kal- 


mişti. 


- İp Ancak Misir Devlet Başkanına sormak gi e e Arap halklarının haklı davasını 


Enver Sedat 
Boşuna tepinme. 
Günlerin sayılı. 


tın. Tüm Arap dünyasında tecrit oldun. Mısır halkı sessiz bir beklenti içinde sana ve yönetimine karşı bileniyor. Peki sen: nereye- sığınacağını bilmezken elaleme sığınma hakkı vermekten nasıl dem vuru- 


yorsun ya Sedat? 


boratuvarı halen, pratik olu rak tüm enerjisini ve yakıtını tüketmiş bulunuyor ve kendi çevresinde yuvarlanıyor. 

Atmosfere girişi, başlangıç ta 1980 yılı olarak tahmin e dilmişti ama son hesaplara göre bu tarih 26 Haziran-3 Temmuz 1979 dönemine ve büyük bir olasılıkla 2 Temmuz gününe denk düşüyor. 
Gözlemciler, tadarcılar, hesap adamları ve diğer uzmanlar daha kesin bir şey söyleyemiyorlar. Hatta, düşüşünden iki saat öncesine kadar nereye düşeceği bile tesbit edilemiyor. İşin endişe verici yanı da bu. 

Skylab düştüğünde, 400- 500' parçaya ayrılacak ve bunlardan iki yada üçü bir tondan daha ağır olacak. Bu 


kocaman parçaların yayılacağı alan birkaç yüz kilomet 
re boyunda ve yaklaşık 150 
km. enindeki bir şerit. 
Skylab'ın düsmesi mümkün olan alan, dünyanın beşte dördünü kaplıyor. Okyanuslar ve çöller her ne kadar bu çok büyük alanın dörtte üçünü oluşturuyorsa da çok yoğun nüfus barınd-ı 


Afgan Hükümeti 
Çin ve Suudi Arabistan'ı 


Suçladı 


© HÜKÜMET BİLDİRİSİ AFGANİSTAN'DAKİ KARŞI-DEVRİMCİ HAREKETE BU ÜLKELERİN DESTEK OLDUKLARINI AÇIKLIYOR 


Afganistan Devlet Başkanı Hafızullah Amin, Kobil radyosunda bir konuş- ma yaparak ülkesindeki karşı-devrimci, dinci hareketlerin Çin Halk Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan tarafından desteklendiğini açıklamıştır. Bu açıklama Maocu Çin yönetiminin gü nümüz dünyasındaki karşıdevrimci rolüne yeni bir örnek getirmektedir. Afgat nistan'daki halk devrimine karşı çıkan feodal sömürücü güçlerin başını çektiği gerici hareketin Suudi A- 


rabistan tarafından desteklenmesi normaldir. Bu ülkede de gerici bir feodal diktatörlük hüküm sürmek tedir. Ama Çin, devrimi boşarmış bir ülkedir. Milliyetçi kadroların parti ve ülke yönetimine hâkim olmalariyla hızlı bir şekilde emperyalizmin ve gerici güçlerin saflarına kaymıştır. 
Dünyanın neresinde devrimci bir oluşum varsa Maocular ve Pekin yönetimi tüm güçleriyle karşı çıkmaktadırlar. 


Birleşik Arap Emirliklerini ziyaret eden İran Devrim Mahkemelerinin eski başkanı Ayetullah Halkali Şah rejiminin kirli çamaşırlarını ortaya serdi. Halkali'nin açıklamalarına göre Filistin Kurtuluş Ordusunun üç liderinin 1973 yılında İsrailli gerillalar tarafından Beyrut'ta öldürülmesi eylemini İran gizli polis örgütü SAVAK planlo-MIŞ. 

Halkali, Şah zamanında İran ordusunda 40 bin A- 


merikalı ve 10 bin İsrailli «danışmanın» görev yaptı- 


ğını belirttiği açıklamasın- * 


da 1973 Ekiminde Arap - İsrail savaşı sırasında İran ordusunun İsrail'e lojistik destek sağladığını, yani cephane sağladığını da belirtti. 

Bu açıklamalar da bir kere daha dünyanın dört bir yanında emperyalizmle işbirliği içinde olanların ezilen halklara karşı nasıl bir ittifak içinde olduğunu gösteriyor. 


Kissinger'in 
Şah'a Tavsiyeleri 


© ESKİ ABD DIŞİŞLERİ BAKANI İRAN'DA SERBEST BIRAKILAN SİYASI TUTUKLULARIN 


sında çevirdiği manevralorı oçığa çıkaran belgeleri yayınlıyor. Bu belgeler arosında Şah'ın Washington büyükelçisi Zahidi'nin gön- 


ran kentlerin sayısı də az değil. İstatistik açıdan çok vahim kaza riski belki az 
görünüyor ama, saatte 1000 
km. hızla gelecek ve yere çarpacak olan parçanın, kü çücük bir metal parçası mı yoksa yüz metre çaplı krater açabilecek bir tonluk br Blok mu olacağını hiç kimse bilmiyor.. 


BİZİM SINIRTA ŞALUŞKANLAR 
İETİYARA 


TEKRAR HAPSE ATILMALARINI ÖNERMİŞ. 


miş olan siyasi tutuklular- 


la ilgili olarak Kissinger'in kendisine telefon ettiği ve «Bu vatan haini kişilere şiddetle karşı koymalısınız. 
Hatta bana kalırsa, serbest bırakılan tüm siyasi tutuklular yeniden tutuklanmalıdır» dediği belirtiliyor. 
Evet Kissinger'e kalsaydı salıverilenler tekrar tutuklanmalıydı, hatta dışar- da kalmış rejim muhaliflerinin tümü tutuklanmalı, işkenceden geçirilmeli ve öl. 
dürülmeliydi. Amo Kissin gere kalmadı. Şah'a do kalmadı. Çünkü bu dünya zalimlere kalmaz. 


elçiliği yakınında sakin bir gösteriye katılan gençlerin üzerine polisin ateş açması sonucu 14 genç öldürüldü. Bi ri kız olan gençler 15-20 yaş ları arasındaydı. 


Diktatörü general bizzat vermişti. 
mızı köpekler gibi öldürdü- ler diyerek ağlıyordu gençlerin ana babaları. 


ra ülkede 30 günlük sıkıyö netim ilân etti. Böylece suç nedeni gösterilmeksizin tutuxlamalar, ermezsizin arama taramalar 


İşçi- Köylü İttifakı Nedir? 


Hazırlıkları tamamlanan EMEKÇİ KÖYLÜ BİR-LİĞİ'nin önümüzdeki günlerde kurulacağı açıklandı. 
Dernek, köylülerin demokratik taleplerini savuna cak, siyasal gericiliğin kırlardaki köklerini ortadan kaldırmak için köylüleri birleştirecek ve demokratik kooperatif hareketin gelişip güçlenmesine yardım edecek bir program hazırladı. Programda, İŞÇ KÖYLÜ İTTİFAKI'nın kurulması ve sağlâmlaştırıl ması da amaç olarak tespit edilmiş. 

İŞÇİ-KÖYLÜ İTTİFAKI, kapitalist sömürüyü ortadan kaldırmak için zorunlu olan bir sınıf güçleri birliğini ifade eder. İşçilerin ve köylülerin, güçlerini bir araya getirmedikleri sürece sömürünün altından kalkamayacakları ve gerçek bir demokrasiye ulaşamayacakları bilinir. 

Kapitalizmin karşısında işçileri ve köylüleri bi birine yaklaştıran temel bir özellik de vardır. Bu her iki kesimin de emeğiyle yaşamalarıdır. Zengin ve kapitalist köylülerle toprak ağalarının dışında ka lan geniş köylü yığınları, sömürü altında ezilmekte, yoksullaşmaktadır.: Kapitalizmin yıkılmasında, işçilenn ve köylülerin ortak çıkarı bulunmaktadır. 

Kapitalizm sadece işçileri değil, köylüleri de ezer ve yoksulluğa iter. Bunu yaparken, köylerde bir sınıf ayrışmasına da sebep olur. Böylece, kırlarda «köylüler» değil, tarım kapitalistleri, toprak ağaları ve zengin köylülerden oluşan bir kutupla, bunun karşısında, emekçi yoksul köylü, topraksız 

,ve az topraklı köylülerden oluşan bir başka kutup oluşur. 

Bu ayrışma, aynı zamanda çıkarların da ayrış- i 


masıdır. Farklı çıkarları olan köylü kesimleri arasında, ekonomik, demokratik ve siyasal mücadsle'kızışır. 

Kapitalistler, yoksul .köylülüğün bu haklı mücadelesini ezmek için en gerici ve zorba yolları denerler. Devlet politikasını bunun için kullanırlar. Bir avuç zengin köylü, yoksul köylülerin karşısında zenginleşir ve onların toprağına sahip olur. Bankalar kredi verirken, kırlardaki yoksullaşmayı artıracak bir yol izlerler. 

Bu ekonomik “baskıya, siyasal baskılar eşlik eder. Köylülerin bir araya gelmeleri, örgütl leri, sınıf bilir tirmeleri, her yo mel 


rlülerin kurtuluş Sal ği oley oluşmaz. CİK KÖYLÜ İTTİFAKI kurula”. 
bilmesi için her şeyden önce kövlülerin kendi güçlerini birleştirmeleri, bunun için örgütlenmeleri gerekir. EMEKÇİ KÖYLÜ BİRLİĞİ, yoksul köylülerin kendi çıkarları etrafında örgütlenmeleri yönünde ileri bir adım olacaktır. 

İŞÇİ-KÖYLÜ İTTİFAKI, aynı zamanda, köylülere özgürlüklerini sağlayacak olan ve onları yoksulluktan kurtarıp sosyalizm yolunda daha güçlü kılacak olan DEMOKRATİK HALK İKTİDARI'nın da temelidir. Bu iktidarı kuracak olan sınıf güçlerinin cekirdeğini İŞÇİ-KÖYLÜ İTTİFAKI oluşturur. 


Š 
È i 


San Salvador 


8 Mayıs akşamı Venezücla çıkma yasağı getirilecek, ba 
sına ve haberleşmeye sansür konulabilecek. 

Diktatör Romero, sikıyönetimin, «barışı garantilemek» ve «demokratik rejimi kurtarmak» zorunluğundan doğduğunu söylüyor. Aslında ge neral Romero Salvador halkına savaş ilan etti. Ama sıkiyönetime rağmen, sessiz kalabalıklar meydanlarda, katedrallerin önünde, genç kurbanların anısına yürüyüş ler düzenliyorlar, diktatöre meydan okuyorlar. 
yapılabilecek, hareket özgürtütü kısıtlanacak, sokağa 


Öldürme emrini Salvador Romero 
Çocukları- 


Diktatör, bu olaydan son- 


müzekkere gös- 


BABA... GG SINIFININ ÇAUŞLANLARI VARMI, ONLARA NEYIPIUR ? 


i) 
ji 


lum insanlara uygula- 


«İnsancıl» Ecevit Hükümetine İthaf Olunur 


Malazgirt”e Askeri Komandolar 


Terör Estiriyor 


“Zorbalık Doğu'dâ, ha! 
kin hayatında kol geziyor. Malazgirt'te Çiçekveren, Çiçekli ve Tıkızlı köylerini basan jandarma komandoları halkı fa lâkaya yatırıp sıra dayağından geçirdi. Hasta, kadın, çocuk ve yaşlı a yırımı yapmadan maz- 


nan işkenceler, dünden bugüne, artarak süren bir halk düşmanlığını 


anlatıyor. dilerinden ne 


Ekonomik Sabotajların Ardında Faşistler Var! 


Samsun Yaprak Tütün Bakım ve İşleme Atölyesinde geçtiğimiz hafta büyük bir yangın çıktı. 1 
milyar lira civarında bir kayıp olduğunu uzmanlar söylüyorlar, Bunun hemen ardından MC zamanında faşistlerin yuvalandığı ve hâlâ temizlenmemiş bulunduğu TARİŞ'e ait iplik fabrikası yandı. Samsun yangınını inceleyen savcılık, yangının sabotaj .sonucunda ortaya çıktığını belirledi. İplik fabrikası yangını ise halen inceleme safhasında. Ancak sabotaj olasılığı kuvvetli. 

Ülkemizi bir faşist diktatörlüğün karanlığına ot. 
mak isteyen güçler bir yandan ardarda cinayetler işleterek otorite özlemlerini artırmaya çalışırlarken, bir-yandan da ekonomiyi sabote ederek kendileri için elverişli bir ortam yaratmaya çalışıyorlar, İnsan sevgisinden, yurt sevgisinden zerre kadar nasipleri olmayan faşistlerden başka hiç kimsenin ekonomik sabotajlardan bir menfaati yoktur. Yeni bir MC kurulmasını veya bir askeri diktatörlüğü isteyenler s2- dece faşistlerdir. 


Türkçe bilmiyen kenistedigini 


A 


ZAMSIZ GÜN GEÇMİYOR 


Sümerbank Kumaş Fiyatlarında Yeni Zamlar 


© EMEKŞİLERE BU GİDİŞLE SÜMERBANK'IN KAPILARI DA KAPANIYOR 


Geçtiğimiz Ocak ayındaki yüzde 15'lik zamlardan sonra şimdi yüzde seksen dolayında zam gören Sümerbank mamullerinin fiyatları son beş ayda iki misline ulaştı. Emekçiler, dar gelirliler zorunlu kumaş ihtiyaçlarını Sümerbank'tan kısmen de olsa karşılayabiliyorlar, bu hayat pahalılığında Sümerbank'ın varlığına şükrediyorlardı. Ancak uygulanmaya başlanan yeni zamlardan sonra Sümerbank ürünleri de emekçiler için lüks halini aldı. Bu gidişle Sümerbank'ın kapıları da dar gelirlilere kapanıyor. Zamsız gün yaşanmayacağından yakınan emekçiler karşısında, devlet ürünlerine dahi ardarda zam yapan CHP Hükümetinin söyleyecek sözü kalmiyor. 

Yeni zamlardan sonra Sümerbank yünlü kumaşlarının fiyatlarındaki yükseliş bunu yeterince gösteriyor. 


Tarsus'ta Öldürülen Öğretmen Toprağa Verildi 


Tarsus'un Şenkaya köyünde faşistler tarafından gece yatarken 14 kurşunla katledilen TÖB-DER üyesi, evli ve bir çocuk annesi eğitim emekçisi Cemile Açıkgöz kalabalık bir törenle doğum yeri olan 'Diyarbakır Merkez köyü Kadıköy'de toprağa verildi. Siverek yolunda büyük bir kalabalık tarafından karşılanan cenaze, daha sonra doğduğu köye götürülerek gözyaşları arasında defnedildi. Saygı duruşunda, eşi tarafından okunan «Güneşe Akın» şiiri tüm izleyicilerin faşizme karşı nefretini bir kez daha pekiştirmiş ve öldürme olayı köylüler tarafından nefretle kınanmıştır. 


bir türlü anlamıyan, ve Kürt olmaktan başka bir «günahı» bulunmayan bu insanlara yapılan Zulüm, insan hakla rını ve anayasal özgürlüklerin ayaklar altına alınmasından başka bir şey değildir. Dipçik ve falaka altında bu zulüm yıllardır uygulanır da, bu suçların hesabını sor mak kimsenin aklından geçmez. 

Doğu'lu o arkadaşları: mız, işkence ve zulüm 


gören insanları gidip ce za evinde buldular ve konuştular. Köyden çıkanıyacak kadar hasta ve yaralı olanları gör mek için köylere gitti- ler. Resim çektiler, dert dinlediler. 

Köylüler Jandarma Zulmünü Şöyle Dile Getirdiler: 

© Çiçekveren Köyünden Mehmet Sait Çaylak: Falakâya koydular. 
Sayı ile 200 darp ayak larıma vurdular. Sırlır - da ateş yaktılar, Bay: - dım. Getirip hapse attı- 


© Anti- demokratik uygu lamalara, derneklerin ve sosyalistlerin aranmala. 
rına, yasak olduğu getopla- 


hız verilmiş bulunmakta dır. 

25 Mayıs günü Sivas 
Köy-Koop binası gerekçesiz ve asılsız ihbarlar sonucu aranmıştır. Arasırasında Gerçek «YAŞASIN 


ŞAFAK SÖKÜYOR, YA- 
ŞA LENİN, İHANET İ-ÇİNDESİNİZ» kitapları ve Taban Dergisi yasak oldukları Oo gerekçesiy:- 


Faşist MC döneminde Seydişehir Alüminyum Fabrikasına doldurulan faşistler işçi sınıfının yö redeki mücadelesini geriletmek için her fırsat- ta provakasyon yaratma girişimlerini sürdürüyorlar. Geçtiğimiz günlerde MİSK üyesi faşistler Seydişehir'de Kahramanmaraş katliamının bir benzerini yaratmak a macıyla ilçede teröre başvurmuşlardır. DİSK' 
e bağlı Maden-İş üyesi Mehmet Taş'ı döven faşistler, DİSK üyesi işçilerin tepkisi üzerine ilçeyi bir anda savaş alanına döndürmüşlerdir. 
DİSK, TÖB-DER, CHP, Halkevi binalarını tahrip eden faşistler, ilericilere ait 54 işyerine, evle- 


lar. Şimdi ölümle karşı karşıyayim.» 

© Tıkızı Köyünden 
Ziya Çelik: 15 Mayıs sabahı komando köyü sardı. Köy meydanına topladılar bizi. İşkence yap tılar. Çırılçıplak soydular. Çivili değnekle döv düler. Falakaya yatırdılar, Ölmek üzere iken bı raktılar. Malazgirt cezaevindeyim. Yoksulum ölebilirim.» 

© Tıkızlı 
Abdürrezak 


Köyünden 
Kara 


.Falakaya yatırdılar. Üç kere bayıldım, «Siz Kürt 


sünüz hepinizi keseriz dediler. İlla ki silah getrip teslim etmemizi is tiyorlardı. o Cezaevinde kaderimi bekliyorum.» 
© Tıkızlı Köyünden Abdülküdir Bozkurt: «A)- lahın Kürdü, eşoğlu-eşek, silahını getir dediler. Bir yüzbaşı falakaya vatırdı. Saçlarımdan tutup yerde sürüklediler.» 
© Çiçekli (Köyü'nden Hasan Tunç hasta oldu- 
#u için köyden kaçama- 


Sivas'ta Antidemokratik Uyğulamalar 


güvenlik kuvvetlerince alınmıştır. Bu arada Sivas Köy-koop başkanı 
M. Ali Aslan iki saat sor guya çekilmiş ve serbest bırakılmıştır. 

Daha sonra, ayni günün gecesi, bir TSİP üyesi evine giderken gerekçe gösterilmeksizin aranmış ve üzerinde bulunan bir kitap nedeniyle karakola götürülmüş, hakarete uğramış ve dövülmüştür. Merkez komutanlığında ifadeleri ahnan TSİP üyesi daha sonra serbest bırakılmı: ur. 

Bundan önce de gece 


re saldırmışlar, 5 otomo bili yakmışlardır. 

Yaptığı açıklamada «o layların yılbaşından bu yana aralıklı olarak sürdüğünü» belirten Konya valisinin sözlerinden de faşist katliam hazırlıklarının çok önceden baş latıldığı anlaşılmaktadır. 
Ancak güvenlik görevlilerinin pek çok faşist sal dırı olayında olduğu gibi bu olay öncesinde de gerekli önlemleri almamış olmaları düşündürü cüdür. 

Seydişehir Cumhuriyet Savcısı da yaptığı açıklamada, MİSK üyesi faşistlerin yarattığı prova kasyonu «isyan» olarak nitelemiştir. İlçedeki büyük tahribatın sorumlusunun Türk Metal İş Sen 


Karısı yanında i Falakaya yatırmıslar. Ayakları parampü: ça olmuş. Karısı da da 


mış. 
miş. 


yaktan geçirilmiş. 
di çilesini çekiyor. 

Bunlara ekliyecek so 
¿um yok! 


TERZİLERİN DERTLERİ 


Röportaj: İbrahim Azapçı 


Şim- 


Ankara'da bir terzihanede parçabaşı olarak çalışan iki terzi ile görüştük. Gerçek muhabiri olduğu- mu, kendileriyle gazetemiz adına konuşacağımı söyledim. Beni sevgiyle karşıladılar. Kendilerini tanıttılar. 
Karşılıklı konuşmaya başladık. 


GERÇEK: Ben Gerçek gazetesi muhabiriyim. Siz.nle bir röportaj yapmak istiyorum. Kendinizi tanıtır mısınız? 

TERZİ: Hay hay, elbette konuşalım. Adim Turan YAZIRLI, gördüğünüz gibi terzilik yapıyorum. Çorumluyum. 

GERÇEK: Turan arkadaş kaç senelik terzisiniz? ` 

T. YAZIRLI: Ben bir köylü çocuğuyum. Ailemin maddi durumu elverişli olmadığı için ilkokulu zor 


kapısı kırılarak evrakla rı ve kitaplığındaki yayınları tahrip edilen Sivas Köy-Koop ve sosyalistler üzerindeki antidemokratik baskılara sü reklilik (o kazandırılmak! 
istenmektedir. Öte yandan yasak kitap olmadı ğı konusunda Yargıtay kararı olmasına rağmen kişi hak ve özgürlükleri nin gâspedilmesi, yasak olduğu gerekçesiyle dernek kitaplarına el ko nulması, bu baskıların yıldırma amacına yönelik ve yasa dışı niteliğini göstermektedir. 


Faşistler Seydişehir?de Terör Yarattı 


dikası olduğunu belirtmiştir. 
Faşist katliam girişim 


lerinin işyerlerine kadar uzanmış olması, kuş kusuz CHP hükümetinin faşist milliyetçi harekete üstüste tavizler vermesinin bir sonucudur. 
Hükümet daha fazla gecikmeksizin' faşist odakların üzerine yürümediği taktirde saldırıların çok daha büyük ve yaygın boyutlara ulaşacağı her gün biraz daha anlaşılmaktadır. Ancak işçi sınıfı ve demokrasi güçleri, faşist provakasyon lara ve katliam girişimlerine karşı uyanıklığını sürdürecek, demokrasi nin dinamitlenmesine izin vermiyecektir. 


şartlar altında bitirdim. Okumaya çok hevesim olduğu halde ailemin durumu buna elverişli değildi. On- dan dolayı okuyamadım. 
Bu mesleği babamın razılığı olmadığı halde Ağbimin yardımı ile buraya geldim. 
Bir terzihanede terzi çıraklığına başladım. Yarı aç, yarı tok günlerimiz geçti. 
Şimdiye kadar iyi bir yaştmamız olmadı. 
GERÇEK: Şu anda çalışma durumunuz nasıl? 
T. YAZIRLI: Biz iki arkadaşız. Bu terzihanede parçabaşı çalışıyoruz. 
Çalıştığımız patrona müşterileri gelir, ölçüsünü ve pazarlığını ya. 
par. Patron da bize ceket başına müşteriden almış olduğu paranın kat kat altında bize devreder. 
GERÇEK: Parçabaşının ücreti nedir, ikiniz haftada kaç parça yapıyorsunuz? 
T. YAZIRLI: Parçabaşı tek cekettir. Ücreti ise bize 450 liradan verilmekte haftada sabah 8'den akşam 8'e kadar çalışmakla ancak 6 tane tamamlıyoruz. Fakat hayat pahalılığının yol açtığı sebepler den dolayı müşteri gittikçe azalıyor. Haftada 3 tane ortalama iş bitiriyoruz, Haftalığımız 650'yi geçmiyor. 
GERÇEK: (Yakup arkadaşa soruyorum.) Arkada- 


PARASI OLANA KONUT İŞÇİLERE GECEKONDU 
Konut maliyetleri çok artmış, bu şartlarda işçilerin sigorta kooperatifleri kanalıyla konut sahibi olması hayalmiş. 
Bir gazete haberi bu. 
Yahu sen:ne diyorsun! 
En- küçük konut yarım milyon. 250 bin sigorta verse, geriye kalanı işçi nerden bulsun? Evine yarım kilo kıyma götüremezken. Yani işin açıkçası, 
Parası olana konut, işçilere gecekondu; Düzen böyle işliyor. 


gedik taşı 


me 


DÜNYA ÇOCUK YILINA 


Büyü de iç kana kana 1979'u size verdiler, Belki utandılar, 


şınızın anlattıklarıyla durumunuzu öğrendim. Kendinize bir dükkân açamaz mıydınız? 

Y. HOYRAT: Zaten ta çı. 
raklıktan beri hayal ettiğimiz bir şey var. O da kendimizin bir terzi dükkânı olması. Fakat bunu yapabilecek olanaklarımız yok. 
Şu hayat pahalılığıda evimizi geçindiremezken, dükkâna malzeme lâzım. Makine, kumaş, masa ve yer lâzım. Bunlara sahip olabilmek için en az 100 bin lira olması lâzım. Bu böyle olunca hayallerimiz yok oluyor. 


rçeğe p 


Ankara - GERÇEK okuru 


Özgürlüğe mi susadın küçüğüm 


çatlak dudaklarla 


belki göz boyadılar. 
Sen Vietnamlı, çekik gözlü küçüğüm Üzerinde denediler bombaları. 
Küçücük ceplerinde aradılar bombayı Sen bunları unutma, ama aldırma küçüğüm. 
Büyü de tükür yüzüne zulmün Sen Afrikalı açlardan, mezarsızlardan biri Ha gayret, ha gayret son nefesinle 

tükür yüzüne yüzüne küçüğüm. 

Sizler özgürlüğü yüreğinizde büyütün, Yüreğinizde tokat gibi büyütün Ve patlatın küçüğüm, yüzüne zulmün. 


Yakup HOYRAT - Terzi 


GERÇEK: Başka ne gibi sorunlarınız var anlatir misınız? 

Y. HOYRAT: Hangi sorunlarımız halledildi ki, İş güvenliğimiz yok, sigortamiz yok, sendikamız yok. 
Bugün burda çalışıyoruz, patron işine gelmediği zaman işten atdcaktır. İşte o zaman iş bulmak zor. Çocuğum hastalandı. Kulakları duymaz oldu. Kapısını çalmadığım hastane kalmadı. Paramızla rezil ol. 
duk. İzmir'e çocuklar için bir kulak makinesi gelmiş, dediler. Orada da bir çare bulamadılar. 


İşte Böyle Geldi 


Neyi yapmaz- neyi, ülküdaşına tecavüze kalkışan, lokallerinde arkadaşlarını vuranlar. Hele yukardan «bir solcu vurun» diye de emir almışsa! 

CHP'nin sağ politikasından cüretlenip, yurdu tarayıp sıkıyönetim 'uygulatan kara namlu, Bursa" da iki yurtseveri katletti. Üçü de ağır yaralı. 

Demokratik hak ve özgürlüklerine saygılı olacağına söz vererek oy aldığı kitlelere CHP, şimdi en demokratik hakkı olan hatta MC'nin bile engellemeye karşı çıkamadığı 1 MAYIS'ı işçi sınıfına ve emekçi halkımıza kutlatmamıştır. İşte CHP'nin sağa, faşizme verdiği tövizler bu boyutlara ulaşmıştır. 

MHP Bursa il köngresinde konuşan Türkeş, CHP'nin kendi politikalarına doğru kaydığını şöyle izah ediyor; «Ecevit'e sıkıyönetim ilan edilmeli dediğimiz zaman, ağzından köpükler savurarak «hayım demişti. Buna boyun eğdi. Bu görüşle MHP’ nin haklılığı (Faşizmin, emekçi halkımızın üzerine bir kâbus gibi çökmesi) ortaya çıktı.» 

'CHP sol'la arasına çektiği duvarı, yükseltip ka-Imlaştırırken, demokrasi düşmanlarıyla nasıl flört ettiğini her günkü gerçekler karşısında anlamamak olası değildir. CHP demokrasi güçleri üzerindeki baskıyı artırıp, işçi sınıfına ve emekçi halkın haklarına karşı yasalar yaparak, eli silahlı sağcıları cüretlendiriyor. 

Eğitim Enstitüsüne devam etme olanağı bulunup da gelmek istemeyen faşistler, yalan ve demagoji ile kamuoyu yaratmak istiyorlar. Bunu başaramayınca, kitleleri yıldırmak için «Eğitim ya bize yâr, ya da komünistlere mezar olacak» diyerek ilerici, yurtsever, demokrat avına çıkmaktadırlar. 

Bu faşist bozkurtların son günlerde havayı kurt havasına çevirmesini başkurt'dan ayrı düşünmemek lâzım. Çünkü «kurt dumanlı havayı sever» miş. Bir gün de Bursa'nın dört merkezi yerinin ve Eğitim Enstitüsü öğrencilerinin okula gitmek için taşıt bekledikleri yerlerin. taranması, arkasından Piremir Mahallesindeki ilericilerin oturduğu kahvehaneye yaylım ateşinin açılması sonucu oluşan hava aslında başkurt'a çağrı niteliğindeydi. Nitekim duyuldu ki: Türkeş Bursa'ya geliyor. Ve Türkeş Bursa'da şöyle diyor: «Biz param parça ederiz ve edeceğiz de.» 

İşçi sınıfı kendi sendikal hakkına el uzatmak isteyenlerin, 15 - 16 Haziranda, DGM olaylarında, 
1 Mayıs'ta göstermiş olduğu kararlılıkla karanlık 
emellerini nasıl boşa çıkarmışsa, faşizmi de hort-Jamamak üzere tarihin çöp sepetine atacaktır. 

Türkiye'de işçi sınıfı yıllardır mücadele ederek birçok demokratik haklar elde etmiştir. Ve buna zaman zaman gerici saldırılar olmuştur. Ama işçi sınıfının kararlı direnciyke karşılaşınca suda tuz gibi erimişlerdir. 

Bedirhan SAMUR 


